
BIJBEL VOOR BEGINNERS 
Drie middagen bladeren door de Bijbel 

 
Al kom je geregeld naar de kerk en hoor je dan uit de Bijbel voorlezen, 
voor veel mensen is het toch een vreemd boek. En als je niet (meer) zo 
vaak in de kerk komt, geldt dat des te meer. In een ‘snelcursus’ van drie 
avonden o.l.v. pater Henk Erinkveld proberen we zicht te krijgen op een 
aantal beginnersvragen. Om mee te doen hoef je dus niets over de Bijbel 
te weten! Iedereen is welkom! 
Het gaat om drie achtereenvolgende maandagmiddagen in maart 2024. 
Steeds van 14.00 tot 15.30 uur. 
 

1. Maandag 4 maart: De Bijbel, wat is dat voor een boek? Als je een 
bijbel thuis hebt, neem die dan mee (of een boek waarvan je 
denkt dat het een bijbel is). We bladeren er samen doorheen en 
zien dan, dat er heel verschillende uitgaven zijn. Waarom? 
Wanneer, door wie en in welke talen is de originele Bijbel 
geschreven? Wat is ‘waar’ en wat is ‘waar gebeurd’ in de Bijbel? 

2. Maandag 11 maart: Het Oude (of Eerste) Testament: een bonte 
verzameling van allerlei boeken en boekjes. Geschiedenis of 
legendes? Psalmen en gebeden, ontroerende novelles, spannende 
maar ook gewelddadige verhalen. Wat moeten we ermee? ‘Gods 
eigen plakboek’, wordt de Bijbel wel eens genoemd…  

3. Maandag 18 maart: het Nieuwe (of Tweede) Testament: over 
Jezus en de eerste tijd daarna. Waarom niet één levensverhaal, 
maar vier evangelies met elk een eigen kleur? Wat heeft Jezus 
wérkelijk gezegd en gedaan? Wat staat er nog meer in het Nieuwe 
Testament? 

 
Opgeven bij de kloosterreceptie tel 043-4501741 of via 
info@kloosterwittem.nl/agenda 
Kosten € 12,50 op de eerste middag te voldoen. Dat is incl. koffie en thee  
en je krijgt elke middag wat materiaal om thuis nog eens na te lezen. 
 
 

De Bijbel 
Wat is dat voor een boek? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijbel voor beginners 
 

Drie middagen kennismaken in Klooster Wittem 
op maandagmiddag 4, 11 en 18 maart 2024, 14.00-15.30 uur 

 
Meer informatie zie ommezijde 

 


